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Gods antwoord op zorgen
door Arie van der Stoep

We kunnen zorgen hebben. Dat kunnen er veel zijn, op allerlei gebied. Maar Jezus had hierop

een antwoord. Een antwoord dat alles terugbrengt tot de juiste verhoudingen.

Want die zorgen kunnen ons heel gemakkelijk overheersen. Zorgen zeggen ons dat we niet alles in de

hand hebben. Bij zorgen gaat het vaak om dingen die ons te machtig zijn of teveel.

Maar God weet wat we nodig hebben. (1) Hij zoekt het goede voor ons en wil niet dat zorgen over ons

heersen. Híj wil regeren, Híj is onze Koning én onze Vader. Daarom is Jezus’ antwoord op zorgen: Zoek

eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En Hij verbindt daaraan de belofte: En alles wat je nodig hebt,

zal je erbij gegeven worden. (2) Maar wat is dat: Zijn Koninkrijk zoeken?

Raad geven

Het woord ‘Koninkrijk’ is in de Bijbel hetzelfde als het woord ‘Koningschap’. En Gods Koninkrijk zoeken

is dan: ernaar streven en ernaar uitzien, dat God en zijn Koningschap de leiding in mijn leven hebben,

de eerste plaats innemen. Dan wil ik dat Hij over mij regeert. Dan wil ik Jezus volgen, naar Hem

luisteren en Hem gehoorzamen.

Jezus zegt dus: ‘Als jouw leven er zo uitziet, dan behoef je je geen zorgen te maken over wat je nodig

hebt. God zorgt voor jou.’ Dit is dus een goddelijk principe. En het werkt! (3)

Maar zijn Koningschap zoeken is natuurlijk in de eerste plaats de Koning zelf zoeken, de tijd voor Hem

nemen om met Hem samen te zijn. Zodat Hij mij de weg kan wijzen en mij raad kan geven. (4)

Zij konden het weten!

Dan leer ik dat slaap, eten en drinken, kleding en ontspanning minder belangrijk zijn dan Hij en de

omgang met Hem. Mijn werk is belangrijk. Ik heb daarin verplichtingen. Maar het mag geen excuus zijn

om te zeggen: ‘Ik heb geen tijd voor Hem.’ Als het allemaal aan Hem onderworpen is, dan zal Hij ook

daarover regeren, net als over mijn vragen en problemen. Dan belooft Hij dat alles wat ik nodig heb,

zijn verantwoordelijkheid is.

Zelfs het werk in Gods Koninkrijk is niet belangrijker dan de Koning zelf. Zijn Koningschap in mijn leven

gaat vóór. En zijn belofte is dan: Wie voor zijn Heer zorgt, wordt geëerd (= voor hém wordt gezorgd). (5)

Of, zoals Jezus zei: ‘Al dat andere dat je nodig hebt, wordt je dan geschonken.’ (2) Zoals ook Petrus zei:

Hij zorgt voor jou. (6) David zei hetzelfde. (7) En zij konden het weten! 

Uit de Bijbel:

(1) Matteüs 6:31-32.

Maak je dan niet bezorgd, zeg niet: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij

ons kleden? ... Want jullie hemelse Vader weet, dat jullie dit alles nodig hebben.

(2) Matteüs 6:33.

Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal je erbij geschonken worden.



(3) Psalm 22:27.

De ootmoedigen (= zij die naar God luisteren - AvdS) zullen eten en verzadigd worden; wie de HEER

zoeken, zullen Hem loven; uw hart leve op, voor immer.

(4) Psalm 32: 8.

Ik leer en onderwijs je aangaande de weg die je moet gaan; Ik geef je raad; mijn oog is op jou.

    Psalm 25:9.

... Hij leert aan ootmoedigen (= zij die naar Hem luisteren - AvdS) zijn weg (= Hij leert hun dus ook wat

zij in bepaalde situaties het beste kunnen doen - AvdS).

(5) Spreuken 27:18b.

Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd (= voor hem wordt gezorgd - AvdS).

(6) 1 Petrus 5:7.

Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor jou.

(7) Psalm 55:23.

Werp al je zorgen op de HEER, Hij zal voor je zorgen; Hij zal nooit toelaten, dat de rechtvaardige (= wie

voor God leeft - AvdS) wankelt. 
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